Leven in balans met de natuur Bekijk de webversie

'STICHTING
LANDGOED DE NIEUWE AARDE

Nieuwsbrief Landgoed De Nieuwe Aarde

Het jaar 2025 is voor ons het jaar van het volgen van je hart,

Leuk dat je de nieuwsbrief leest. We hopen je te zien tijdens de workshops, lezingen,
filmavonden of meewerkdagen. Kijk hiervoor op de agenda en geef je op!
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Spelen in en met de natuur

De afgelopen jaren zijn wij enorm druk geweest met het ontwikkelen van het
landgoed.
Toen we hier begonnen in juni 2017 wat er niets.

De voormalige boerderij was afgebrand er stonden alleen nog een gammel schuurtje
en een oude koeienstal dat deels was ingestort. Er waren geen voorzieningen alleen
een oude slingerpomp.

Maar wat ons het meest aantrok was de schommel in de oude paardenkastanje.
Wauw, wat een heerlijk gevoel om te schommelen alsof je zweeft en dan ook nog
gedragen worden door zo'n prachtboom.

Maar door het harde werken dat we de afgelopen jaren hebben gedaan om een
nieuwe aarde te realiseren, zijn we vergeten om te spelen.
Dat is namelijk ook de Harts-tocht. Het verbinden met de natuur en de speelsheid en
ontspanning in jezelf.
Dus laten we wat vaker gaan schommelen en deze mooie reus daarbij even bedanken
voor zijn draagkracht en aanwezigheid.

Verdere ontwikkelingen

Zweethut

We hebben heel vaak de vraag
gekregen of er ook zweethutten
gegeven worden op het landgoed.
De tijd was er steeds niet rijp voor.

Nu wel. En meteen komen twee

mooie vrouwen aan wandelen die Rozen €n bessen
helemaal passen bij wat we neer
willen zetten. S'l’9kken
Dit jaar stonden de rozen geweldig
Ze willen graag, net als wij, mensen in bloei. Wat een pracht, het leek
begeleiden om de harts-tocht van wel sneeuw. De insecten waren er
hoofd naar hart te laten maken erg druk mee. Deze rambler-rozen
door middel van een zweethut. zijn mooi klein maar helaas zijn de
bottels dan te klein om te eten. Ze
De wilis er, de tijd is er rijp voor. We zijn wel prachtig in de vaas en
missen alleen we nog wollen blijven dan ook lang staan.
dekens. \We vinden deze rozen zo mooi en
Wie heeft er 1 of meer dekens over ze ruiken zo heerlijk, dat we ze
voor het landgoed? willen graag stekken. Hetzelfde

gaan we doen met de bessen,
bramen en frambozen op het
landgoed. We hebben al een stuk
ingericht in de wilgentuin waar we
planten willen opkweken.
Wie vindt het leuk om ons te
komen helpen met dit klusje? Als
ze aanslaan willen we een deel op
de volgende opendag verkopen en
de rest gewoon verspreiden over
het landgoed. Zodat het nog
mooier wordt,

Kippenpokken

Het kleinste kipje had
kippenpokken. Haar ogen zaten
helemaal dicht en ze had korsten
over haar hele kop. Ze kon niks

meer zien. Dit kan behoorlijk De na-'-uur ZOI"S"‘
problematisch zijn omdat ze kan
dan niet zien waar het eten is. Ze vVoor ons.
kan ook aan kippenpokken dood

De moestuin op het landgoed is
een wilde bedoening. We laten de
planten in bloei komen en in zaad

schieten.

Het is een prachtig gezicht al die

bloeiende kolen.

De insecten vliegen af en aan op de
heerlijk geurende bloemen. En wij
vinden de bloemen ook erg lekker.

Gewoon zo, om tussendoor te
smullen of in de sla. Maar ook om
te wokken. Maar ondanks het
smullen van alles en iedereen blijft
er toch nog genoeg zaden over. En
voor je het weet vallen die op de
grond en ontstaan er spontaan
nieuwe kolen. De boerenkool
bijvoorbeeld. Er zijn wel meer dan
honderd plantjes opgekomen. Ze
groeide op de paden en onder de
oude planten. We hebben er al een
aantal uitgegraven en netjes in rijen
gezet en nog zijn er veel over. Het
zelfde met de paksoi en spruiten.

Ook daarvan een overvloed aan

jonge planten. Toch fijn het
samenwerken met de natuur.
Scheelt een hoop werk.

gaan.
Wat het nog lastiger maakte was
dat ze al bijna drie weken zat te
broeden en haar eieren ieder
moment konden uitkomen. Dit was
overigens al het tweede nest dit
jaar. Het vorige nest had ze al 13
kuikens grootgebracht.
Maar hoe kan ze haar jongen
grootbrengen zonder zicht.
We hebben haar ingesmeerd met
castorolie (van de wonderboom)
vooral rond haar ogen. Dat schijnt
ook erg goed te helpen bij mensen
bijvoorbeeld tegen staar.
Daarnaast heeft een vrijwilligster
haar ook behandeld met
resonantie. En wat denk je.. de
volgende dag kon ze weer zien. Dit
is echt uitzonderlijk. Die dag
kwamen haar kuikens uit het el.
Gelukkig precies op tijd hersteld.
De natuur voorziet in alles.

Kweekpeer snoepjes

Dit jaar was er een overvloed aan kweepeer. De struiken staan
er nu al een aantal jaren. Maar zoveel opbrengst als dit jaar
hebben we er nog niet gehad.

Maar wat doe je er dan mee?

We hebben hebben er jam, moes en sap van gemaakt.
Allemaal heerlijk.

Maar echt het allerlekkerste zijn de snoepjes genaamd
membrillo.

Het is eigenlijk kweepeerpuree met suiker dat je urenlang inkookt.
Het is een enorm karwei en ook niet voor watjes want het kan
behoorlijk spetteren. De spetters zatten tegen het plafond en
zorgden voor brandblaren in het gezicht.

Maar wat is de membrillo lekker.
De snoepjes zijn wel verstopt voor speciale gelegenheden. Want

lets wat met bloed, zweet en tranen is gemaakt, daar mag je wel
zuinig op zijn en met veel aandacht oppeuzelen.

Natuur op zjjn mooist

De herfst is er al weer en we gaan weer
richting winter.

Z0 heeft ieder seizoen iets moois.

In de herfst is het toch vooral de prachtige kleuren van
de bomen en de struiken die ons ieder jaar weer
verrast.

De fluweelbomen kleuren van rood naar oranje en geel
en de druiven krijgen prachtig roze en gele tinten.

Kom vooral een keer kijken naar al dat moois.

Dier van de maand

Dino is onze knuffelhaan van het ras Oh-Shamo wat van
oorsprong een Japanse vechthaan is.

Hij is al een aantal jaar bij ons. Als jonge man is hier bij ons
gekomen. Hij is erg lief naar de hennen en de andere hanen
hebben ontzag voor hem.

In het begin moest hij wel even leren hoe we hier de dingen
regelen. En dat het niet de bedoeling is om in onze kuiten te
pikken als het eten niet snel genoeg geserveerd wordt.

Na even een goed gesprek is het nu duidelijk en komt hij
regelmatig langs voor een knuffel. Waarschijnlijk ziet hij dat we hier elkaar op die
manier begroeten en wil hij gewoon lekker mee doen.

Agenda

De meewerkdagen zijn iedere zaterdag. Je bent van
harte welkom om te komen helpen. Wij regelen koffie,
thee en soep en verder is het potluck. Dus heb je iets
lekkers om te delen, neem het gerust mee. Ook is het
mogelijk om op andere dagen te komen helpen als
vaste vrijwilliger.

Alleen de maandag is onze rustdag. Dan zijn we gesloten.

Er worden lezingen, filmavonden, zangmiddagen, workshops en excursies
georganiseerd. Hieronder volgt wat er nu in de planning staat. Binnenkort volgt er
meer op de agenda van de website.

e zondag 23 november- lezing Visionaire oplossingen voor een Duurzame
Nieuwe Wereld

e zondag 7 december - De Nieuwe Aarde zingt

e zondag 21 December - Lezing Marry Foelkel - gezond, snel en lekker
makkelijk, planten als ingredienten voor het voor kerstdiner

e zondag 18 januari Lezing Ontdek de Kracht van Psychedelica-Geassisteerde
Begeleiding

Meer informatie vind je op de website landgoeddenieuweaarde.nl
Je kan je opgeven via een mail naar info@landgoeddenieuweaarde.nl

Om het landgoed te onderhouden
hebben wij de hulp nodig van
vrijwilligers. Dus wil je meehelpen
om de nieuwe aarde nog mooier
te maken? Dan ben je van harte
welkom.

Mail of bel even van te voren naar
info@landgoeddenieuweaarde.nl
of 0620722575

Stichting Landgoed De Nieuwe Aarde
Dortherdijk 51

7211 LR Eefde Facebook Instagram Website
info@landgoeddenieuweaarde.nl
0620722575

Vriend van Stichting Landgoed De Nieuwe Aarde kan je worden voor 10 euro per maand. Meer mag
natuurlijk ook. En als je het niet kan betalen mag minder ook. Wij zijn met alle bedragen blij.
Als je je aanmeldt als vriend blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen, meewerkdagen,
plukdagen alle soorten cursussen, workshops en excursies die wij gaan geven en heb je voorrang
bij de aanmeldingen.

Ook eenmalige giften zijn natuurlijk van harte welkom.

Het rekeningnummer is NL71 SNSB 0787 8666 36 t.n.v. stichting Landgoed De Nieuwe Aarde.

Het geld komt geheel ten goede aan het landgoed en de ontwikkeling van dit bijzondere project.
Je helpt mee een stukje nieuwe aarde te ontwikkelen. Samen met de natuur, dieren en elkaar.
Je kan je aanmelden door een berichtje te sturen naar info@landgoeddenieuweaarde.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. « Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. <« U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. * Voor een goede

ontvangst voegt u info@landgoeddenieuweaarde.nl toe aan uw adresboek.

@ Laposta
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